
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Met Edie, Olga, Toon, Gerdie, Hennie en Corrie.  
Reisbegeleiders Marco, Kirsten en Maril. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heenreis, vrijdag, 14-06-2019: 
 

Eindelijk was het dan zo ver. De reis naar Denemarken kon beginnen.  Eerst kennisgemaakt 
op het kantoor van Tendens in Arnhem. De koffers in de bus geladen en instappen maar. Na 
3 uurtjes rijden, hebben we onze eerste stop gemaakt om even de benen te stretchen en 
wat te eten en te drinken.   
 
Edie had heel wat cd’s 
meegenomen en wilde er graag 
een opzetten. De chauffeur, 
Marco, heeft deze dan ook 
opgezet en hebben we er met 
zijn allen de hele reis van 
genoten. 
 
Ergens in Denemarken begon 
het te regenen en bleef het 
regenen. Oh jee!  Maar 
dichterbij onze accommodatie 
stopte het gelukkig met regenen.  
 
Om 19:30 uur waren we aangekomen bij vakantiepark Dronningens Ferieby. Lekker op tijd 
dus! Terwijl iedereen even aan het rusten was van de lange reis, had Marco een lekker 
soepje gemaakt met saucijzenbroodjes. Tijdens het eten een snel rondje gemaakt zodat 
iedereen de kans kreeg om zich kort voor te stellen.   
 
Vervolgens snel de slaapkamerindeling gemaakt; 
Hennie, Olga en Edie in 1 huisje 
Toon en Marco in 1 huisje 
Gerdie, Corrie, Maril en Kirsten in 1 huisje. 
 
Iedereen was erg moe van de reis en we gingen dan ook op tijd slapen. Om 22:30 uur lag 
iedereen in bed. 



Zaterdag, 15-06-2019 

Onze eerste nacht een beetje uitgeslapen tot 9:00 uur. Heerlijk! 
 
De helft al lekker ontbeten. Maril, Gerdie, Corrie en Kirsten kwamen wat later aan tafel. Na 
het ontbijt hadden we besloten om te voet naar het haventje te lopen. Onderweg, hobbel 

hier, hobbel daar, zagen we toevallig het 
Kattegatcentret in de verte liggen. We wisten 
niet dat het zo vlakbij lag. Doorgelopen naar het 
haventje. Wat zag dit er lief uit. Paar Deense 
jongelui gevraagd om een groepsfoto te maken 
met het haventje op de achtergrond. Weer 
verder gelopen en ergens even wat gaan 
drinken. Na deze heerlijke koffiepauze naar het 
Kattegatcentret gelopen en ons hier verdeeld in 
2 groepjes.  
Edie, Olga en Hennie met Marco en Gerdie, 
Corrie en Toon met Maril en Kirsten.  
 
Kattegat, gekke naam, voor een heel groot 

aquarium. Veel te zien, zeepaardjes, haaien etc. Ook het 
winkeltje was erg interessant. Olga heeft hier van alles 
gekocht en ze kende een aardig woordje over de grens.  
 
Rond 15:30 uur was Marco het busje gaan halen, want 
iedereen was moe en had geen puf meer om ook nog terug 
te lopen naar het huisje. 
 
Terug in het huisje even wat drank en wat kleine snacks 
ingeladen en nog even naar het strand gegaan. Maril en 
Kirsten moesten toch echt even de zee voelen met de tenen. Iedereen genoot van het 
strand. 
 
Eenmaal weer terug in het huisje lekker nasi met kip gegeten. JAMMIE! 



Zondag, 16-06-2019 

Zondag, de dag eindelijk aangebroken om te gaan 
shoppen. Eenmaal aangekomen, kwamen we er 
snel achter dat de winkels gesloten waren. We 
hadden ons evengoed goed vermaakt. Mooie 
kerken, fontein en andere gebouwen gezien. Ook 
hebben we een lekker drankje gepakt op een 
winderig terrasje. Edie had zin in een koud 
biertje. Erg gezellig! Teruglopend naar de bus, 
hebben we beloofd om een andere dag terug te 
gaan om te gaan winkelen. Dit vond iedereen een 
goed idee.  
 
 
 
Via een toeristische route weer terug naar het 
park. Gerdie en Edie waren toch wel een beetje 
moe en wilden allebei  even op bed gaan liggen 
om te rusten.  

 
Nadat iedereen weer een beetje bijgekomen was zijn we gaan uiteten bij Thai Silk. We 
hadden voor lopend buffet gekozen, zodat iedereen zelf kon kiezen wat ze wilden eten. 
Hennie voor het eerst een gefrituurde garnaal gegeten en Gerdie vond vooral de kroepoek 
goed smaken. 
 
Later op de avond heeft Marco nog gedanst met Olga én Edie met Hennie.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Nog een paar fotootjes van deze mooie dag 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandag, 17-06-2019 
 
Vroeg uit de veren en een ochtend rustig aangedaan.  
Olga, Hennie en Edie samen met Kirsten naar de receptie gelopen om te kijken voor kaartjes. 
Olga had er heel wat. Maar de postzegels waren zo duur, 12 euro voor 1 kaartje. Toch maar 
niet gedaan. Olga heeft wel wat kaartjes gekocht, maar niet om te sturen.  
Toen we weer aankwamen zijn we meteen in de bus gestapt en via een toeristische route 
naar de krijtrotsen gereden. Even lekker uitwaaien met een prachtig uitzicht. Na een 
ongeveer een uurtje zijn we doorgereden naar Ebeltofft. 
 

 
 
Corrie en Kirsten naar het glasmuseum……  
 

 
 
 
en de rest allemaal naar het schip. Iedereen enorm 
genoten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



In de avond hebben we lekker gegeten en daarna nog even naar het strand gelopen. De zee 
was een stuk onrustiger en er waren veel kwallen aangespoeld.  
 
 

 
 
 

 
 
Ok, nog 1 plaatje dan van het immense schip/museum…WOW! 
 

 
 
 



Dinsdag, 18-06-2019 
 

Alweer ruim op de helft van onze vakantie. Tijd om een dagje wat rustiger aan te doen. Toon 
en Kirsten hebben dit keer voor de lunch gezorgd. Heerlijke pannenkoeken. Wat kon die 
Toon toch goed bakken én wat hebben ze gesmaakt. Tijd om toch nog heel even naar 
Grenaa te gaan. Het begon een klein beetje te regenen toen we net aankwamen. Klein 
centrum en na ongeveer een uurtje winkelen was iedereen al klaar en zijn we een ijsje gaan 
eten. Gerdie had getrakteerd. Wat was dat ijsje lekker. Dankjewel Gerdie! Ook wilde Gerdie 
graag een foto maken, dus een foto van Kirsten en Edie en een lekker ijsje. 
 

Na het ijsje zijn we naar de supermarkt gegaan. Olga 
en Edie zijn even meegelopen met Marco. De rest 
bleef in het busje wachten. Het begon opeens heel 
hard te regenen en te onweren. Gelukkig maar voor 
korte duur, want we wilden gaan barbecueën.  
Iedereen heeft zijn eigen stukje vlees gebakken. 
Sommigen met een beetje hulp. Wat was het weer 
een leuke dag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag, 19-06-2019 
 
Vandaag een dagje er op uit naar Ree Park. Een prachtige dierentuin met loslopende aapjes 
en vogels. Zoveel moois gezien. Vooral de ‘soort’ savanne was super. BEAUTIFUL, zoals Olga 
zei. Toen iedereen aan het genieten was van het uitzicht op de savanne, hebben Hennie, 
Corrie, Gerdie en Kirsten even gerust en geschuild voor de regen onder de bomen.  
 
Op het laatst nog met iedereen, behalve Gerdie en Maril een safari rit gemaakt door de 
savanne. Van dichtbij zagen we de giraffen, neushoorn, gnoes en nog zo veel meer. Op de 
terugweg naar de uitgang nog even door het souvenirs winkeltje gelopen. Corrie heeft hier 
een heel leuk armbandje gekocht met een flamingo. Gerdie een knuffel.  
Dagje uit alweer voorbij en tijd om terug te rijden naar het park. Toon vond het helemaal 
geweldig.  
 
In de avond lekker pasta gegeten. Om je vingers bij af te likken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Donderdag, 20-06-2019 

 
 

 

Onze laatste dag in Denemarken. Maar zeker niet 
minder leuk. In de ochtend zijn we naar Grenaa 
gereden om een museum te bezoeken. Vooral Edie 
en Toon vonden het zeer interessant.  
 
In vogelvlucht op zoek naar The Food Market waar 
Kirsten iets over gelezen had. Vrij snel gevonden. 
Erg gezellig, maar ook drukke hal met allemaal 
verschillende eettentjes uit verschillende landen. 
Edie, Olga, Corrie en Marco gingen voor de vis. 
Gerdie, Hennie en Maril voor de Fish en Chips. Toon 
wilde wel de gourmet burger met frietjes en Kirsten 
ging voor de pizza. Hmmmmm……buik vol….en het 
echte winkelen kon dan toch echt beginnen. Edie 
had zijn cd gevonden. Na een lange maar leuke dag 
weer terug naar huis, onze laatste avond in 
Denemarken. Wat is het ongelofelijk snel gegaan. 

 
 
 
 
 

Om de GEWELDIGE en LEUKE vakantie af te 
sluiten heeft iedereen nog de Vakantie 
Herinnering toegereikt gekregen met een 
persoonlijke boodschap. Olga en Edie 
hadden ook nog een verrassing voor de 
begeleiders. Ieder een magneet waarover 
nagedacht was. SUPERLIEF! 
 

 
 
 
 
 
 



Terugreis, vrijdag, 21-06-2019 
 
Heel vroeg opstaan vandaag. Koffers in de bus en de terugreis kan alweer beginnen. Kirsten 
moest opeens heel erg naar de wc en Marco had het idee om naar de McDonalds te rijden. 2 
vliegen in klap. Lekker frietjes met snack gegeten. Buik weer vol, de terugreis kon weer 
verder. Nog een stop gemaakt om te tanken. Edie en Kirsten stapten nog even uit om het 
winkeltje in te lopen. Edie nog snel een cd’tje gekocht. Weer een stuk verder was er een 
ongeluk gebeurd, waardoor we een uur vertraging opliepen. Het thuisfront even ingelicht. 
Na een lange reis zagen we weer het bordje Arnhem.  
De taxi voor Gerdie was er al, dus heel snel de koffers uit de bus gehaald en afscheid 
genomen. De rest volgden ook al snel. Van iedereen afscheid genomen en nu nagenieten 
van een mooie vakantie Denemarken. 


